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Schets 4 — Hogepriester zoals
Melchizedek

Benodigdheden voor deze bijeenkomst

Voor elke jongere een Bijbel en een Handreiking.

Een leidingdeel voor jezelf als leidinggevende.

Apparatuur om het filmpje van ABC van het geloof te bekijken (alternatieve opdracht).
Materiaal voor de creatieve verwerking bij vraag 6.

Opening

Te lezen bijbelgedeelte:

v" Hebreeén 7

v" Hebreeén 8

v' Genesis 14

v Psalm 110

v' Jeremia 31:31-34

Vanuit de belijdenis:

v" Nederlandse Geloofsbelijdenis artikel 21
v" Heidelbergse Catechismus zondag 15
v" Heidelbergse Catechismus zondag 23
Suggesties om te zingen:

Psalm 110:1,2en 4

Psalm 133

Psalm 99:4 en 8

Psalm 132:6 en 10

De grote Hogepriester

Heer’, Uw bloed

Al waren uw zonden als scharlaken

Hier in Uw heiligdom

Gebedspunten:

v" Dank voor het offer dat de Heere Jezus heeft gebracht.
v' Bid om geloof en (dagelijkse) bekering.
v' Dank God dat Hij Zelf zorgt voor de vervulling van Zijn beloften.
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Doelstelling
De jongeren kunnen aan het eind van de bijeenkomst de volgende kernvragen beantwoorden:
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1. Wat wil het zeggen dat Christus Hogepriester is naar de ordening van Melchizedek?
2. Wat betekent het voor ons dat Christus Hogepriester is?

Alternatieve (start)opdracht
o Bekijk het filmpje bij het kernwoord verzoening op ABC van het geloof.
o Als jij het woord ‘opofferen’ leest, waar denk je dan aan?
In 1941 werd de Poolse priester Maximiliaan Kolbe door de Gestapo ingerekend en naar
concentratiekamp Auschwitz afgevoerd. Na een vermeende ontsnappingspoging van een
gevangene uit de barak van Kolbe werden tien mannen veroordeeld tot de hongerdood in
een bunker. Onder hen was een vader van twee kinderen. Kolbe bood zich aan als
plaatsvervanger voor deze man. De tien mannen werden op 31 juli 1941 vastgezet. Toen
op 14 augustus nog steeds vier mannen, onder wie Kolbe, in leven waren, kregen zij een
dodelijke injectie.
Bespreek:
o Wat doet dit verhaal met jou?
o Op welke manier lijkt Kolbe op de Heere Jezus?
o Lees Heidelbergse Catechismus vraag en antwoord 37 en vraag en antwoord 60.
o Kun jij persoonlijk zeggen: ‘Jezus offerde Zich voor mij op’?

Achtergrondinformatie
Met hoofdstuk 7 begint het tweede deel van deze brief. Na de herinnering aan het belijden van
de ware Hogepriester (1:5-6:20) komt er nu een onderwijzing over het belijden van de ware
Hogepriester (7:1-13:19).

Hebreeén 7:1-10

Met vers 1 gaat de schrijver door waar hij in 6:20 mee gestopt is: Jezus Die naar de ordening
van Melchizedek Hogepriester geworden is. Je leest over Melchizedek in Genesis 14:18-20.
Verder kom je zijn naam in het Oude Testament alleen nog tegen in Psalm 110. Zijn naam
betekent: koning van de gerechtigheid. In het Oude Testament lees je vaker datiemands naam
iets aangeeft over zijn verhouding met God. In de stad Salem regeerde hij, dit woord komt van
dezelfde stam als sjalom — vrede. Melchizedek is priester en koning tegelijk. Melchizedek is
een bijzondere verschijning: we weten niks van hem, hij verdwijnt ook zo weer. Dat is de reden
dat de schrijver hier noemt dat hij geen vader of moeder heeft en ook geen begin van dagen
en levenseinde. Dit moet je waarschijnlijk zo uitleggen dat we deze gegevens niet kennen, ze
worden ons de in Bijbel niet bekend gemaakt. De uitlegregel die hier gebruikt wordt, is: ‘Wat
niet in de Torah staat, bestaat niet” Omdat het Oude Testament geen einde aan zijn
priesterschap kent (je leest nergens dat hij geen priester meer is of dat het priesterschap
overgaat op zijn zoon), wordt hij priester tot in eeuwigheid genoemd, priester voor altijd. En
hiermee is hij een type van Christus. Jezus is de eeuwige Hogepriester, dé Koning van de
gerechtigheid, de Vredevorst. Ook in Jesaja 9:6 zie je dat er een nauw verband bestaat tussen
recht en vrede.

Aan deze Melchizedek heeft Abraham tienden gegeven. We kennen de instelling van het
geven van de tienden uit de wet, zie Numeri 18:21-24. Het volk Israél moest een tiende deel
van hun bezit afstaan aan de dienst van de Heere. Dit tiende deel werd aan de priesters

2



Landelijk
Contact H W
Jeugdwerk

gegeven, zij konden hiervan leven. Nu lees je dus in Genesis 14 — ver voor de wetgeving bij
de Sinai - dat Abraham een tiende deel van de buit die hij veroverd heeft op de vier koningen
aan Melchizedek geeft. Abraham is de mindere van Melchizedek, daarom geeft hij aan
Melchizedek de tienden en wordt hij door Melchizedek gezegend. Gezegend wil hier zeggen
dat Melchizedek namens God met priesterlijke bevoegdheid de zegen die aan Abraham al
beloofd was, bevestigt. Melchizedek was dus meer dan Abraham en daarmee ook meer dan
heel Abrahams nageslacht. In dat nageslacht van Abraham bevinden zich ook Aaron en zijn
zonen, de priesters. Dus zegt de schrijver hier — met een wijze van denken die ons
westerlingen wat vreemd voor kan komen — dat Melchizedek meer is dan Aaron en zijn
nakomelingen. Bovendien is Melchizedek ook nog eens priester in der eeuwigheid. In vers 8
wordt van Melchizedek gezegd dat hij leeft. Hiermee wil de schrijver niet zeggen dat
Melchizedek nooit gestorven is, maar omdat je er niet over leest in de Schrift blijft zijn
priesterschap doorgaan en is hij hierin een beeld van Christus, de Levende. Nogmaals noemt
de schrijver dat Melchizedek meer is dan Levi en Aaron, omdat zij — in Abraham — aan
Melchizedek de tienden betaald hebben. Daarom is het Levitische priesterschap minder dan
dat van Melchizedek.

Hebreeén 7:11-28

In deze verzen vindt de vergelijking tussen Jezus en Melchizedek plaats. In Hebreeén vindt je
op meerdere plaatsen terug dat de wet van Mozes de mens niet tot de volmaaktheid kan
brengen (zie ook 9:9 en 10:1). Daarom is er een andere Priester nodig. Adron en zijn zonen
zijn zondige, sterfelijke priesters. Door hen kan ook de volmaaktheid niet bereikt worden. Zij
kunnen niet bewerken dat zondaren onbevlekt voor God kunnen verschijnen. Daarom moet
die andere Priester geen nakomeling van Levi zijn. Omdat de wet en het priesterschap niet tot
volmaaktheid kunnen brengen, is er een ander verbond en een andere Priester nodig. Jezus
komt niet uit de stam van Levi, maar uit Juda. En uit de stam van Juda komt geen enkele
priester voort. Toch is Jezus de Hogepriester, de Messias uit David, de Heere en Priester naar
de Messiaanse, priesterlijke orde van Melchizedek — zie Psalm 110.

Hier geldt niet — zoals in de lijn van Levi — de afstamming, maar het gaat om Jezus’ opstanding
uit de doden, het onvergankelijke leven dat Hij ontvangen heeft. Hij is Priester in der
eeuwigheid, Hij heeft de dood overwonnen.

Daarmee wordt de wet van Mozes en het Levitische priesterschap terzijde geschoven. Via
deze weg kon er geen heil tot stand gebracht worden. Via deze weg kan de mens niet
rechtvaardig en heilig voor God verschijnen. Alleen het offer van de Heere Jezus brengt heil.
Opnieuw spreekt de schrijver dan over de hoop (zie 6:18-19). Deze betere hoop vindt haar
grond in het priesterschap van Christus. Door de Heere Jezus is er hoop op de zaligheid en
mogen wij tot God naderen.

Jezus is op een bijzondere manier Priester geworden: door Gods eed of belofte. Je leest dit in
Psalm 110. Jezus is Borg geworden van een beter verbond, een verbond dat meer is dan het
Mozaische verbond. Mozes kon geen zaligheid bewerken, Jezus Christus wel. Over dit
verbond gaat het verder in 8:6-9:20.

De priesters uit het Oude Testament waren sterfelijk. Steeds opnieuw waren er priesters nodig.
Jezus daarentegen is eeuwig, en daarom hoeft Zijn priesterschap niet op een ander over te
gaan. Jezus is de altijd Levende, en daarom kan Hij ook volkomen, volmaakt, te allen tijde
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zalig maken wie door geloof in Hem tot God gaat. Hij is niet meer op aarde, Hij is de hemelse
Hogepriester Die in de hemel voor Zijn kinderen bij de Vader bidt en pleit. Wat voor
Hogepriester Hij is lees je in de woorden van v.26: heilig, onschuldig, onbesmet, afgescheiden
van de zondaars en verheven boven de hemelen. Hij hoeft geen verzoening voor Zijn eigen
zonden te doen (zoals de aardse priesters moesten doen). Hij hoeft niet elke dag een offer te
brengen maar heeft met het ene offer van Zijn leven voor eens en voor altijd betaald. Hij is
door God Zelf in deze positie aangesteld, volmaakt tot in eeuwigheid. Zo'n Hogepriester
hebben we nodig (vers 26)!

Hebreeén 8:1-13

De hoofdzaak, hét punt, stelt de schrijver in vers 1 aan de orde: wij hebben een Hogepriester.
Deze Hogepriester is in de hemel, aan Gods rechterhand. God wordt hier Majesteit genoemd
(zie ook 1:3). Jezus, de Hogepriester, is (Be)Dienaar in het heiligdom. Hiermee bedoelt de
schrijver niet de tabernakel op aarde, maar het hemels heiligdom. De plaats voor Gods troon.
Hier (en verder in hoofdstuk 9) gaat het ook over de aardse tabernakel. Die is door mensen
gemaakt, naar het voorbeeld dat God aan Mozes op de berg Sinai gegeven heeft. De
tabernakel in de hemel is door God Zelf gemaakt. De hogepriesterlijke dienst van Christus op
aarde (7:27) en die in de hemel (4:14) vormen één geheel (9:11-12), maar soms ligt de nadruk
op het aardse, dan weer op het hemelse deel. Hier is het laatste het geval.

In die hemelse tabernakel wordt er door de hemelse Hogepriester ook een offer gebracht. Net
zoals de aardse priesters in de aardse tabernakel offers brachten. Dit offeren omvat meer dan
het offer dat Jezus op Golgotha bracht, het is ook Zijn in de hemel voor God treden, zie 9:24.
In die aardse tabernakel kon Jezus geen priester zijn, Hij stamde immers niet af van Levi. Deze
aardse tabernakel is een beeld, een schaduw van de hemelse tabernakel. De Heere had
Mozes de opdracht gegeven om de tabernakel precies zo te maken als het voorbeeld dat de
Heere hem te zien gaf toen hij bij de Heere op de berg Sinai was.

Niet in de aardse tabernakel kan deze hemelse Hogepriester dus Zijn werk doen. Maar Zijn
bediening, Zijn werk is veel beter, voortreffelijker dan het werk van aardse priesters. Hij is
namelijk ook Middelaar (dat doet denken aan Mozes, die middelaar tussen God en het volk
was) van een beter verbond. Dit betere verbond bestaat uit betere beloften (die beloften staan
beschreven in vers 8-12). Dit verbond is geen ander verbond dan dat met Abraham en zijn
nageslacht, maar evenals het bij de Sinai gesloten verbond een voortzetting daarvan onder
een betere en nu definitieve regeling: deze regeling houdt in dat God Zijn volk met woorden
en daden krachtiger dan ooit onderricht om te komen tot een volkomen gemeenschap met
Hem. De betere beloften zijn de aloude beloften, maar ze roepen nog krachtiger tot
geloofsgehoor en geloofsovergave.

Eerst gaat de schrijver in vers 7 nog in op het eerste verbond, het Mozaische verbond. Dit
verbond was niet verkeerd maar wel zwak en nutteloos (zie 7:18-19). Het kon mensen niet
zalig maken. De Heere heeft met dit verbond Zijn volk geleerd wat goed en kwaad was en
wilde hen overtuigen van zonde (zie ook 10:3). Onder dit verbond werd de offerdienst ingesteld
en werkten de priesters; allemaal als heenwijzing naar dé Priester en hét offer. Maar dit
verbond kon de mens niet volmaakt maken, niet zaligmaken, en daarom was er een tweede
verbond nodig dat het tekort van het eerste verbond aan het licht zou brengen. Het is een
nieuw verbond, niet in de zin van helemaal anders, maar krachtiger werkend.
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Dat het volk dit eerste verbond niet gehouden heeft, is wel hun zonde en schuld, zoals met het
citaat uit Jeremia 31:31-34 beschreven wordt. Het volk bleef niet in het verbond. En daarom
zal de Heere Zelf Zijn wet in hun hart schrijven. Hij belooft hen tot een God te zijn, en zij mogen
Zijn volk zijn. Een gemeenschap tussen God en Zijn volk, waarbij God Zich zegenend zal
toewijden aan Zijn volk en dit volk zich dankbaar zal toewijden aan zijn God. Onder dit verbond
zullen zij de Heere kennen. Dat is een kennen bij ervaring, de ervaring van Gods
heilshandelen. Er vindt vergeving van zonde plaats. De Heere zal aan hun ongerechtigheden
niet meer denken.

Dit nieuwe verbond maakt het eerste verbond oud, versleten. Zoals een hoogbejaard persoon
aan het eind van zijn leven gekomen is en het moment van sterven nabij is. De betere beloften
hebben betrekking op de vergeving van zonden (10:18), mogelijk gemaakt door het offer dat
deze Hogepriester bracht.

Antwoorden op de vragen en suggesties voor gesprek

Startopdracht

Het gaat bij deze opdracht om de jongeren te laten nadenken over de verschillend tussen
priester en hogepriester. Laat ze hun algemene kennis en de Bijbel gebruiken om zoveel
mogelijk dingen op te schrijven. Hier een aantal antwoorden.

Priester: uit de stam van Levi; dienen in de tabernakel/tempel; brengen offers; leven van de
tienden; hebben als stam geen eigen grondgebied, leven tussen de andere stammen;
worden geholpen door Levieten; dragen speciale priesterkleding; mogen eten van bepaalde
offers; mogen de toonbroden eten; enz.

Hogepriester: is de belangrijkste priester; uit het nageslacht van Aaron; brengt jaarlijks het
offer op de Grote Verzoendag, in het heilige der heiligen; heeft speciale hogepriesterkleding;
enz.

1. Melchizedek was koning van Salem (het latere Jeruzalem, stad van de vrede) en priester
van de levende God. Koning en priester tegelijk. Zijn naam komt alleen in Genesis 14,
Psalm 110 en Hebreeén voor. Deze Melchizedek komt Abram na zijn strijd tegen Kedor-
Laomer en de koningen die bij hem waren tegemoet. Hij geeft hem brood en wijn en
zegent Abram. Abram geeft hem vervolgens een tiende deel van de buit. Verder is deze
koning-priester onbekend. Al komt in Psalm 110 en Hebreeén zijn ambt naar voren als
verwijzing naar het werk van Christus.

a. Ze zijn zonder begin en einde, priester tot in eeuwigheid.
b. Melchizedek is een mens, Christus is de Zoon van God. Jezus Christus is volmaakt.

a. Over Jezus de Zoon van God.

b. Hij is Priester naar de ordening van Melchizedek geworden omdat de Heere God het
gezworen heeft.

c. God de Vader.
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d. Het verlossingswerk is niet alleen het werk van de Zoon, het is het werk van de drie-
enige God.
e. -

4. Hij is de allerhoogste Hogepriester, de eeuwige en volmaakte. En omdat het
priesterschap van Melchizedek meer was dan het priesterschap van Aaron, moet
Christus wel Priester zijn zoals Melchizedek.

a. Er waren veel aardse priesters €<-> er is maar één Heere Jezus
Aardse priesters zijn sterfelijk <> Jezus is eeuwig
Aardse priesters moesten elke dag offeren <> Jezus heeft maar één offer gebracht
Aardse priesters offerden dieren €<-> Jezus offerde Zichzelf, Zijn leven
Aardse priesters zijn zwak en zondig €-> Jezus is volmaakt, heilig, zondeloos
b. Persoonlijk.

6. —
7.
a. Jeremia.
b. - God geeft Zijn wet in hun verstand en hart. Hij zal hen tot een God zijn, zij zullen Zijn
volk zijn.
- Ze zullen allemaal de Heere kennen.
- God zal genadig zijn en hun zonden vergeven.
c. —
Slotopdracht



